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Ik houd van deze dienst. De Paasnacht kan mij werkelijk raken. De liturgie van de Paaswake heeft zo’n heel eigen sfeer en zeggingskracht. Prachtig. Ik vind vooral bijzonder hoe de teksten die we lezen, samen klinken. En hoe ze dan elkaar uitleggen. Ik heb het gevoel dat ik niets meer hoef toe te voegen als schrift-uitlegger. 
Als we normaal gesproken op zondag een tekst lezen – één tekst –, dan roept dat natuurlijk allerlei vragen op: Jona in de vis bijvoorbeeld… hoe moet je dat zien, hoe moet je dat lezen, wat is de betekenis? Enzovoort. Maar nu staat dat verhaal in het kader van de Paasnacht. En klinkt het zo helemaal samen met het verhaal van de doortocht van het volk Israël door de zee. En je voelt meteen: maar dat is hetzelfde! Het is één gebeuren. Jona gaat diezelfde weg als Israël: de weg van redding en behoud.

En dan hoor je Genesis 1: over de duisternis die over de oervloed ligt, en er wordt licht geroepen, en de chaos wordt beteugeld… en je weet: dat is hetzelfde! Het is één gebeuren. 
En dan hoor je het Paasevangelie: hoe de steen is weggenomen, hoe de Messias door de dood heen gaat om in nieuw leven te staan… en je voelt: dat is hetzelfde! 
Het ene gebeuren.

Al die woorden – zo uit alle hoeken van de Schrift genomen, al die getuigenissen op een eigen manier – vertellen: we gaan onder. Maar nee! We worden gered, we worden uit de diepte getild, er doorheen. We zijn op weg. 
Al die woorden vertellen: je ontkomt aan de chaos. Je gaat niet onder. De diepte, het donker grijpt je, maar krijgt je niet te pakken.

Lieve mensen, wat een woord in onze wereld. En tegelijk: wat heeft onze wereld, wat hebben wij, het nodig, dit visioen. Dat het achter ons zal liggen: het mensonterende, godgeklaagde kwaad. Dat we daaruit getild worden. De dreiging, al wat ons zo angstig maakt, de dood: we gaan daar uit. Dat is het visioen van deze nacht.
Maar het is nog gekker. Het is niet alleen een visioen, in de zin van: we houden het voor ogen, we houden ons eraan vast. Nee, deze nacht verkondigt ons dat het al gedaan is. Dat we al op de oever staan. Dat we ten diepste de zee achter de rug hebben. Dat de Heer is opgestaan. 

En nu: dit alles, dit ene gebeuren, verteld op zovele verschillende manieren: we vinden het samengebald in het teken van de doop. Ook dat hoort vanouds bij die rijke liturgie van de Paasnacht: de doop. Als er gedoopt wordt, dan het liefst in de Paaswake. En in ieder geval wordt in de liturgie van de Paasnacht gedacht aan de doop. Want in de doop komt alles samen. In de doop eigen je jezelf dat gebeuren toe. De doop zegt: jij bent door het water gegaan. 
Als wij in onze kerk kleine kinderen dopen, dan gaat dat met een paar handen water op het hoofd. Kan zijn dat het dan een beetje onzichtbaar wordt, dat je het dan niet zo voelt. Maar toch gaat het ook dan om niets minder dan dit: De weg door de zee, die gang door de diepte… de weg van Israël, de weg van Noach, de weg van Jezus zoon van Jona… dat is jouw weg.

Er wordt verteld dat de kerkhervormer Maarten Luther dit zo heel sterk beleefde. Dat hij zijn gedoopt-zijn heel sterk vasthield als bron van vertrouwen. Ook hij was, zoals eigenlijk iedere Europeaan in die tijd als zuigeling gedoopt. Maar het wéten van de doop was voor hem alles. Hij was een diep aangevochten mens. Hij sprak stoer, hij schreef stoer, maar in zichzelf twijfelde hij, voelde hij zich van alle kanten aangegrepen door de duivel, de hel en de dood. Hij kon er verschrikkelijk mee worstelen, lag er van wakker. En dan was het enige wat hij had, de wetenschap: ik ben gedoopt. Zo fluisterde hij dan, of schreeuwde, tegen alle aanvechting in, tegen de klippen op: Ja, maar nee… ik ben gedoopt. Alles kan ik verliezen, maar dat niet. Ik ben gedoopt!

