Preek op 20 mei 2018 in de Morgensterkerk over Johannes 20: 19-23 en 21: 1-14
Pinksteren

Kinderverhaal

Het was de eerste dag. De allereerste dag. De zon scheen voorzichtig haar eerste stralen over de aarde. Het was een beetje mistig. De dauw van de vroege ochtend steeg op uit de aarde. God wandelde met zijn blote voeten in het gras, die eerste ochtend. Die allereerste ochtend. Hij keek wat in het rond. Toen ging hij zitten op een steen. En zuchtte.
Hij dacht: ‘Ik mis iets. Maar wat? Ik voel me… ja, hoe voel ik me eigenlijk?’
Hij bukte voorover en tekende met zijn vinger in het zand. 
Toen gebeurde het: ineens zag hij het voor zich. Wat hij miste. Hij tekende en tekende. Ja, zo moet hij worden. 
Hij knikte. Toen nam God een handvol stof. Los zand van de akker. En hij maakte. Hij vormde met zijn handen. Hij maakte hém. Hij was er een hele tijd mee bezig. Heel voorzichtig. Want het is moeilijk met stof, aarde, los zand. Toen was hij af. Hij hield hem vast met zijn armen, op schoot. 
‘Mensje!’ fluisterde God, ‘Wat ben je mooi.’
Maar hij wist dat hij nog niet af was. Want hij was nog zo stil. God kwam met zijn mond heel dicht bij de neus van zijn mensje. En hij blies. Gods adem in zijn neus. Het mensje haalde diep adem. En deed zijn ogen open. Toen brak de zon door: heel de aarde stond in het volle licht. God lachte. Mensje lachte terug. 
Zo keken ze elkaar even aan. Het mensje vroeg: ‘Wie ben jij?’
God wilde hem niet laten schrikken. ‘Ik ben jouw geheim,’ zei hij. 
Mensje vroeg: ‘Is een geheim: iemand die je vasthoudt?’
God knikte, hoewel hij het zelf niet helemaal zeker wist.
‘En… wie ben ik?’ vroeg het mensje.
‘Jij… jij bent mijn mensje!’ zei God blij. Hij zette hem op zijn benen voor zich neer. Mensje ademde nog eens een paar keer diep en zette een paar stappen. 
‘En wat ga ik nu doen?’
‘Nu ja, leven. Dat ga je: leven!’
‘O… dat heb ik nog nooit gedaan,’ zei mensje. ‘Dus ik denk dat ik dat wel kan.’
‘Ja, dat denk ik ook,’ zei God. ‘En als je het even niet meer weet: ademen! Diep ademen, voel de lucht in je longen. Dan weet je dat ik bij je ben.’
Goed, zwaaide de mens. Hij rende ervandoor. Hij huppelde. 

Preek

Zijn adem. Dat hij op ons blaast. Dat is het! Dat is Pinksteren. Dat hij ons aanblaast. En dat hij zó de heilige Geest aan ons geeft. Zo heel kort, klein, eenvoudig vertelt Johannes zijn Pinksterverhaal (Johannes 20). Dat tegelijkertijd het Paasverhaal is. Pasen en Pinksteren vallen bij Johannes op één dag. Want op diezelfde dag komt Jezus en blaast op hen. Ontvang de heilige Geest! 
En… dat is het! Pinksteren – elk jaar weer een moeilijke vraag: wat is Pinksteren? – is dus niets meer en niets minder dan dat de Heer, de vermoorde Messias die leeft, dat die ons aanblaast. 

Hoezo doet hij dat? Ik bedoel: wat gebeurt er dan als hij op ons blaast? Nu, dan worden wij – tot gemeente. Dan wordt dat bange, teruggetrokken groepje leerlingen tot een gemeente: tot een gemeenschap van mensen die bij deze Heer horen en die bij elkaar horen. 

En die gemeenschap, die is er niet omwille van zichzelf, maar die is er omwille van andere mensen. Die is naar buiten gericht. Die wordt gezonden, erop uit gestuurd. Namelijk, om uit te delen: vrede! De vrede die Jezus zelf aanzegt: Vrede voor jullie! De vrede die hij zelf ook wáárgemaakt heeft. Die vrede die je ontvangt, je vervolgens uitdeelt.  
Nu ja, ik schets het alleen maar even, zo heel kort. Maar in ieder geval, dat is het wat er met Pinksteren gebeurt: de gemeente wordt tot gemeente gemaakt. Je wordt erop uitgestuurd. Op de adem van de Levende. Vissers worden vissers van mensen. De kerk wordt tot een schip dat de wereldzee gaat bevaren. 

II
Simon Petrus zei: Ik ga vissen. 
Zij zeiden: Komen wij met je mee. 
Ze vertrokken en gingen in het schip. 
En in die nacht vingen zij niets.

En zo gaat het verhaal verder. En even voor de duidelijkheid: dat is dus 8 verzen later. Ik bedoel: dat is niet twee eeuwen later, dat is niet tweeduizend jaar later… Dan zou je het je nog een beetje kunnen voorstellen: Ja vooruit, na tweeduizend jaar is de fut er een beetje uit, daar hebben we begrip voor… Maar nee, dit is acht verzen later! Jezus is opgewekt uit de doden. Hij geeft hun zijn heilige Geest, stuurt ze op weg. En dan, een paar tellen later – is dit de sfeer.

Simon Petrus zei: Ik ga vissen. 
Hoort u, uitgebluster kan het niet! Dit is het absolute schouderophalen. Ze gaan gewoon maar weer aan het werk. Je moet wát doen, nietwaar.
[bookmark: _GoBack]
En zo houdt Johannes ons een reusachtige spiegel voor. Als ik het wel heb, is dat trouwens een lachspiegel. Een grap: Zegt de ene visser tegen de andere visser: Ik ga vissen. Welja, zegt de ander, dat houdt je van de straat.
Dat is toch net zoiets als dat bij ons iemand zou zeggen, een koster ofzo: ‘Zal ik het licht aan doen?’ En dat de anderen dan zeggen: ‘Maakt niet uit, we hebben toch onze ogen dicht.’
En dan komt even later een jongen in een zwarte jas binnen en die zegt: Nou *zucht* ik ga wel preken. – Welja, als het maar niet te lang is. 
En dan zegt er iemand: Ik ga wel koffie zetten. – Welja, als ‘ie maar niet te sterk is.
En dan zegt een groepje mannen: Wij gaan wel wat zingen. – Welja, als het maar niet te luid is.

Nu haal ik een beetje de humor naar voren; ik denk dat die er ook echt in zit. Maar het verhaal heeft ook een diepe, ernstige kant. Want zo kun je het toch wel inderdaad ervaren. In de kerk: waar – laten we eerlijk zijn – de verwachting vaak uitgedoofd is, waar de Geest ver te zoeken is. Dan is het op z’n best business as usual. Maar, al te vaak ook: moeheid. Vooral ook mensen die actief zijn, mensen die veel doen, kunnen dat wel eens zo beleven. Vooruit, gáán we weer… weer een volgende vergadering, weer een volgend collecterooster opstellen, weer een volgende begroting, en weer een Adventsproject, en weer is het Kerst, en alweer is het Pinksteren… 
Maar waar is de Geest, het vuur, de bevlogenheid…?

Ik moet ook denken aan wat velen in onze tijd ervaren, in hun eigen alledaagse dingen: moeheid. Mensen zijn moe: omdat er zoveel móet. Voortdurend wordt er iets van je verwacht, voortdurend moet je presteren, controle hebben. Mijn eigen generatie vooral ook: voortdurend bezig alle ballen in de lucht te houden… Werk, waarin je jezelf wilt ontplooien. Het gezin, de sociale contacten, hobbys… Hoe houd je het vol? Mensen raken opgebrand, uitgeblust, achter adem, moe.
Hoe houd je het vol? Waar is de Geest, het vuur, de bevlogenheid…?

Simon Petrus zei: Ik ga vissen. 
Zij zeiden: Komen wij met je mee. 
Ze vertrokken en gingen in het schip. 
En in die nacht vingen zij niets.

Deze twee zinnen vangen die hele sfeer. Hier is elk vuur gedoofd. De fut is eruit. De Geest waait niet. Wat een pijnlijke, herkenbare ervaring. 

III
Maar dan staat daar plotseling, na die verloren nacht, een vreemdeling aan de oever. Midden in die moeheid, midden in die moedeloosheid – het is op en je weet het niet meer – is daar ineens die vreemdeling. Die onbekende die ongemerkt de regie óverneemt. Zonder dat die vissers het in de gaten hebben, neemt die ander het heft in handen.

Het is de Heer.

Dat het de Heer is: dat piepkleine zinnetje staat er precies drie keer. Dat piepkleine zinnetje maakt alles anders. Dat het de Heer is. Hij zelf, dat hij zelf erbij is. Dat is het alles-beslissende.

En wat gebeurt er dan? Alles! Dan gebéurt er echt iets! Prachtig om te zien hoe plotseling alles in beweging komt. Het gaat op een nieuwe manier, het gaat over een andere boeg: een nieuw idee, een nieuw geluid, niets blijft er zoals het was… Petrus springt overboord, de anderen ploeteren om ook aan wal te komen. Ineens is het verhaal een en al beweging en gedoe en gespetter en geplons, en de netten zijn vol. Het is ineens: zwemmen en varen en vissen aan land brengen. (En trouwens, dan komen ze aan wal en dan blijkt er ineens een hele maaltijd klaar te staan; dan is ineens al voor alles gezorgd. Kostelijk gebeuren…)

Misschien is dat toch ergens ook een ervaring, dat hoop ik: dat je merkt dat het soms toch zomaar ineens weer gáát. Dat er iets gebéurt, dat het lukt, dat het stroomt. Het zijn die momenten die je niet kunt organiseren, die je niet kunt verklaren. Het gebeurt: je wordt aangeblazen. Je vindt nieuwe bezieling. Je hebt weer levensadem in je longen, de wind in de zeilen. Een nieuw idee, een nieuw geluid, een wending… 

Wat hebben we het nodig, iedere keer weer, dat het waar wordt, wat er verteld wordt ook in dat prachtige fragment uit Genesis 2: de mens is… stof van de akker. Tja, wat zijn we helemaal? Stof: kwetsbaar, broos, moe en doods. Totdat hij, die ene-unieke Mensengod van Israël, jou oppakt en je de levensadem in de neusgaten blaast. Dat is Pinksteren, op bladzijde 2 van de Bijbel.
Dat je ademt, dat je leeft, dat je opgetild wordt en in beweging komt. Dat is Pinksteren in jouw concrete alledaagse leven, van dag tot dag. 

Lieve mensen, dat is dus Pinksteren. Dat is het: dat hij zelf naar ons toe komt. Hij zelf als een vreemdeling in ons midden. Om ons aan te blazen, ons de levensadem in te ademen.
Zo wonderlijk, zo vreemd is het, en tegelijk zo klein en zo eenvoudig: dat hij er is, als de adem in je longen. Kracht om te leven. Geest die je doet gáán. Vriend die je niet verlaat.

Kom, Schepper Geest!
Lof zij u, Christus!


